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BEGIN VAN DE DIENST  
Binnenkomst kerkenraad, voorganger en doopouders 
 
Welkom en voorbereidingsgebed 
  
Zingen  Lied 218 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 Dank U voor deze mooie aarde,  
 dank U voor sterren, maan en zon.  
 Dank U dat U ons wilt bewaren,  
 kracht en levensbron.  
 
 3  Dank U dat alle vogels zingen, 
 dank U voor elke boom in bloei.  
 Dank U voor zoveel mooie dingen,  
 dank U dat ik groei. 
 
 5 Dank U voor alle mooie klanken,  
 al wat ik zien en horen kan.  
 Dank U – o God, ik wil U danken 
 dat ik danken kan!  



Bemoediging en groet  
 
Aansteken van de kaarsen 
De kaarsen op tafel worden ontstoken aan de paaskaars. 
Ook de mensen thuis worden uitgenodigd een licht te ontsteken.  
 
Gebed om ontferming 
 
Glorialied  Lied 303 
  

1 Zonne en maan, water en wind, 
de bloem en het kind schiep onze God. 
Hemel en aard’ heeft hij gemaakt. 
Schepper, wij willen U danken. 
Schepper, wij danken U. Schepper, wij prijzen U. 
Schepper, wij zingen uw heilige naam. 

 

2 Jezus, Gods Zoon, leefde en stierf  
voor allen, voor ons. Hij leeft vandaag  
hier onder ons, hier onder ons.  
Jezus, wij willen U danken.  
Jezus, wij danken U. Jezus, wij prijzen U.  
Jezus, wij zingen uw heilige naam. 

 
3  Geest die ons troost, levend nabij,  

genezing en vuur. Adem van God,  
kracht onderweg dag in dag uit.  
Trooster, wij willen U danken  
Trooster, wij danken U. Trooster, wij prijzen U.  
Trooster, wij zingen uw heilige naam. 



 
BEDIENING VAN DE DOOP 
Vullen van het doopvont met water 
De kinderen mogen naar voren komen en  
helpen met het vullen van het doopvont.  
Zo zien we dat dopen gebeurt met levend, stromend, water.   
 
Onderwijzing - Wat betekent de doop? 
Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf: wij 
leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe. 
In de doop gaan wij in het water onder. Maar we komen ook 
weer uit het water omhoog. We staan op met Christus, om te 
leven. Het water staat voor dit nieuwe leven. Een leven waarin 
we gedragen mogen worden door de Heilige Geest. De Geest 
die ons wijsheid geeft en verstand. Inzicht, kracht en liefde voor 
God onze Schepper. Door de doop ontvangen we kracht om 
getuige van Christus te zijn, daar waar Hij ons roept. Daarom is 
de doop elke keer opnieuw, voor ons allemaal een teken dat 
God met ons opnieuw begint, omdat Hij ons liefheeft.  
 
Naamgeving   
De ouders noemen de namen van de kinderen die zij willen 
laten dopen. De voorganger verwelkomt hen.  

 
Geloofsbelijdenis     zo mogelijk staande 
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,  
Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus,  
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer; 
die ontvangen is van de Heilige Geest,  
 



 
geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius 
Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter 
helle; ten derde dage wederom opgestaan uit de doden; 
opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van 
God, de almachtige Vader; vanwaar Hij komen zal om te 
oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de Heilige Geest. 
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de 
gemeenschap van de heiligen; vergeving van de zonden; 
opstanding van het lichaam; en een eeuwig leven. Amen 
  
Doopgebed 
 
 
Zingen  Lied 357    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
2  Bij de bronnen staan wij stil, 

Jezus geeft voor nu en later 
jou het kostbaar levend water, 
jij mag in zijn woord voortaan 
steeds weer kopje onder gaan. 
 

 3  Hoor ons zingen in uw huis, 
lieve God, het kan niet zonder 
want het leven is een wonder, 
zingend voelen wij ons thuis, 
zijn we bij U kind aan huis.  

 
Doopbelofte 
Ouderling 
    Ouders, beloven jullie jullie kind, dat aan jullie is 
    toevertrouwd, met liefde en zorg te omringen?  
    Beloven jullie hen op te voeden in de geest van het 
    evangelie van Jezus Christus?  
    Beloven jullie hen in liefde trouw te blijven welke  
    weg hij in de toekomst ook zal gaan?  
    Beloven jullie zo elkaar en je kind aan God op te dragen?  
    Wat is daarop jullie antwoord?  
Ouders  
    Ja 

     
Doop en zegening   
v  Ik doop je, in de naam  
    van de Vader, en de Zoon en de heilige Geest.  
 



 
Belofte van de gemeente   
v  Gemeente, Lette en Lukas zijn in ons midden gedoopt.  

Zij horen bij ons, vergeet hen niet. Gemeente, willen jullie 
hen opdragen in jullie gebeden en met hen de weg gaan 
van het Koninkrijk?   

a  Ja, dat willen wij.  
Welkom kind van God, 

 welkom in de kerk van Christus, 
 wereldwijd en in ons midden.  
 
Overhandiging doopkaars en vis voor in de doopnis.   
De diaken geeft de doopouders een kaars en een visje.   
De doopkaars wordt ontstoken aan de paaskaars.  
Zo dragen de ouders het licht van Christus met zich mee.  
De visjes met de namen van de dopelingen worden in de 
doopnis gehangen.   
   
RONDOM HET WOORD 
Gebed bij de opening van de Bijbel     
 
Schriftlezing Marcus 6 vers 6b - 13 
 
Zingen    Lied 806  
 
 1 Zomaar te gaan met een stok in je hand,  

zonder te weten wat je zult eten. 
Zomaar te gaan met een stok in je hand; 
eindeloos ver is ’t beloofde land. 

 



 
 2 Zomaar te gaan, wordt het leven of dood? 
 Altijd maar banger, duurt het nog langer? 
 Zomaar te gaan, wordt het leven of dood? 
 In de woestijn worden kinderen groot. 
 
 3  Zomaar te gaan, met Zijn woord als bewijs, 
 altijd maar lopen, altijd maar hopen. 
 Zomaar te gaan met Zijn woord als bewijs: 
 straks wonen wij in een paradijs. 
 
Overweging ‘Wat geef je mee?’ 
 
Antwoordlied Lied 834    
 

 
  
 2 Schep, God, een nieuwe geest in mij, 

een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 

 



 3  Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 

 
GAVEN EN GEBEDEN 
Aandacht voor de gaven  
Het doel van de collecten wordt benoemd.  
De inzameling vindt plaats bij het verlaten van de kerk.   
 
Gebeden  
We sluiten de gebeden af met een gezamenlijk uitgesproken 
‘Onze Vader’ 
 
Slotlied   Lied 416    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2  Ga met God en Hij zal met je zijn: 
    bij gevaar, in bange tijden, 
    over jou zijn vleugels spreiden. 
    Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
 3 Ga met God en Hij zal met je zijn: 

in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
 4  Ga met God en Hij zal met je zijn, 
     tot wij weer elkaar ontmoeten, 
     in zijn naam elkaar begroeten. 
     Ga met God en Hij zal met je zijn.  
 
 
Zegen 
De zegen wordt beantwoord met een gezamenlijk ‘Amen’. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
  


